
Klaar voor de start….maar waar? 

 

De afgelopen weken hebben we genoten van sport. Via verschillende kanalen 

kwamen mooie en soms minder mooie berichten binnen. Sporters die professioneel 

bezig zijn. Ze laten zien wat ze kunnen, ze willen scoren, ze gaan voor goud. Zij 

stonden vol spanning klaar voor de start. Jarenlang hebben zij gewerkt aan 

optimaal presteren op dat ene belangrijke moment. Als het startschot klinkt gaan 

ze, vliegen ze, scoren ze. 

 

Net als wij, leerkrachten in het basisonderwijs. Wij gaan vol energie en geestdrift 

aan het werk om te scoren. Na 6 weken vakantie staan ook de kinderen klaar voor 

de start. De start in je nieuwe groep op je bekende basisschool. Sommige kinderen 

staan klaar maar niet voor hun bekende basisschool. Zij gaan ineens naar een 

andere school, buiten de wijk misschien wel verder weg. Niet naar je vriendjes en 

vriendinnetjes die je zo goed kent. Een nieuwe school, nieuwe kinderen, nieuw 

gebouw, nieuwe methoden, nieuwe juffen en meesters. Alles nieuw en onbekend, 

best wel eng. Ben je wel klaar voor die nieuwe start? 

 

Als politiek zo dicht bij komt dat bekende en vertrouwde zaken wegvallen, dat 

ouders in paniek een nieuwe school zoeken. Dat kinderen moeten loslaten wat ze 

kennen. Met welke gevoelens sta je dan klaar voor de start? Durf jij nog naar school, 

daar waar je nog niemand hebt leren kennen. Tijdens de gesprekken met ouders 

ervaar ik rust als het duidelijk is dat hun zoon of dochter op onze school van harte 

welkom is. In het besef dat ook deze leerkrachten klaar staan om iedere leerling 

een plekje te geven; dat politiek niet thuis hoort in onze school. 

 

Als team van de school hebben wij maar één doel: goed onderwijs voor iedere 

leerling in een vertrouwde en veilige situatie. Daar waar leerlingen mogen scoren, 

ieder op zijn of haar eigen niveau. Of dit nu goud, zilver of brons is, het maakt niet 

uit. Wij zijn klaar voor de nieuwe start…! 
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