
Sprong in het diepe 

 

Vol spanning sta ik klaar. Ik zie op maandagochtend de leerlingen 

enthousiast de school binnenlopen, althans de meeste. Een aantal 

leerlingen komt met een wit snoetje aanlopen. Ik ervaar verwantschap 

met ze. Zo voel ik mij ook, maar met het extra laagje make up is mijn 

witte snoetje niet zichtbaar. 

 

Mijn eerste sprong in het diepe bestond uit het bellen naar de HR 

manager over de baan als directeur in Zaandam. Na deze sprong is er 

geen houden meer aan. Tot op dit moment besef ik dat je stap voor stap 

gaat tot je aan de rand staat. De rand waarop ik met een sprong begin 

aan de nieuwe invulling. 

 

Er is een grote uitdaging voor mij, dus stroop ik mijn mouwen op, neem 

een aanloop en spring. Proestend kom ik boven, kijk om mij heen en zie. 

Spartelend houd ik mijn hoofd boven water en ervaar de warmte van het 

team als boei, houvast voor mij als de nieuwe directeur. Er zijn nieuwe 

kinderen op onze school, onbekend. Kinderen die geen keuze hebben 

gehad en met een duwtje in het diepe terecht komen. Autonoom zijn 

zodat je zelf je keuze kan maken, dan is die sprong minder diep. Want ik 

ken mijn kracht. 

 

Spelen met woorden en taal om aandacht te vestigen op recente 

ontwikkelingen. Ik kies met mijn sprong voor de mogelijkheid om het 

onderwijs in Zaandam landelijk bekend te maken. Want met mijn column 

pak ik de kans om onderwijs en maatschappij binnen te koppelen. Recent 

is een groot aantal kinderen van de één op de andere dag door hun 

ouders naar een nieuwe school gebracht. Want politiek kwam de school 

binnen waardoor ouders zich geroepen voelden om het bekende, veilige 

achter te laten. Ook zij namen een sprong in een diepe poel van 

onbekendheid.  

 

Spring samen met mij en we zwemmen een tijd rond op mijn school in 

Zaandam. Er is gelukkig altijd een rots of stuk wrakhout waar je kunt 

rusten zodat je vol energie in de volgende uitdaging springt. 

 

Mijn sprong in het diepe is spannend. Met mijn sprong pak ik de kans om 

samen met het team te laten zien dat politiek niet in ons onderwijs thuis 

hoort. Het gaat mij om de leerlingen, die met hun witte snoetje, vol 

spanning hun sprong in het diepe maken. 

Ze mogen vertrouwen op ons als leerkrachten dat wij ze opvangen en 

helpen. Want… ook wij maken regelmatig die ene sprong in het diepe. 
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